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Beste túnkers en freonen 

Welkom bij de eerste nieuwsbrief van het nieuwe seizoen. Wat later dan gepland, maar met 
veel nieuws over de ontwikkelingen op de tuin.  

Was het vorig jaar nat en koud, nu was het voorjaar droog en warm. Zo konden de 
‘doarpstúnkers’, de vrijwilligers die de vele werkzaamheden met veel plezier uitvoeren, al 
vroeg aan het werk. Vol verwachting kijken we uit naar wat de tuin ons dit seizoen naast 
gezelligheid gaat brengen. Om te beginnen is het alleen maar genieten! 

 

Túnnijs 

In deze rubriek informeren we jullie over de werkzaamheden in de doarpstún. Deze is nog 
volop in ontwikkeling en er komt steeds meer bij. Hier houden we een logboek van bij. 

Terwijl de tuin de rustperiode van de winter inging, begonnen we met de aanleg van de 
bewateringsinstallatie. Met hulp van de vrijwilligers van World Servants werden in winterse 
omstandigheden sleuven gegraven. Zwaar werk in de harde en zompige kleigrond.  
Na het aanbrengen van de buizen en slangen en het aansluiten van de pomp in het voorjaar 
beschikken we nu over een goed werkend bewateringssysteem. Verspreid over de tuin 
bevinden zich nu diverse tappunten waaruit we de tuin kunnen besproeien.  

Begin februari was het na een natte maand januari droog genoeg om paardenmest van de 
mooie Appoloosa-paarden bij de overburen op nummer 1 op te gaan halen. Een zware klus, 
maar met de vrieskou was dit een ideaal moment om de mest over de harde grond uit te 
rijden. 



In maart was het al zulk goed weer, dat we ook op dinsdagmiddag een vast tuinmoment 
inlasten om aan het werk te gaan. Want er waren grootse plannen uit te voeren. 

 

Omdat de groentebedden niet goed meer waren te onderscheiden van de paden, moesten 
we daar een oplossing voor bedenken. Na veel goede ideeën kregen we de tip om ze met 
wilgentakken te omheinen. Een natuurlijke en duurzame oplossing die heel goed bij de tuin 
past. Dus werden er stapels gesnoeide wilgentakken aangesleept, uitgezocht en op maat 
gezaagd. Om de takken niet meteen uit te laten botten was het nodig deze eerst van hun 
bast te ontdoen. Hier waren mensen urenlang mee bezig. De bast werd goed gebruikt: in 
een emmer met een beetje water werd het een goede voeding voor de wortels van de 
bomen en struiken. Wat overbleef werd gebruikt voor de compost. Het plaatsen van de kale 
basten om de moestuinen was een monnikenwerk dat met engelengeduld en volharding een 
fantastisch resultaat opleverde. Tenslotte de tussenpaadjes met houtsnippers opgevuld en 
zo zijn de tuintjes klaar voor gebruik! 

 

Ook hebben we de pluktuin opnieuw aangelegd. GeÏnspireerd door andere pluktuinen 
wilden we deze graag uitbreiden en toegankelijker maken. Er zijn nu vier bogen met een 
afscheiding van cortenstaal aangebracht, waarin bloemen gezaaid zijn. Er zijn een paar vaste 
vrijwilligers die zich hiermee bezig houden, maar we kunnen nog wel mensen gebruiken die 
het leuk vinden om bloemen op te kweken, te plukken en er boeketten van te maken. 

 



Een andere wens komt binnenkort ook in vervulling en we verwachten in het najaar een 
hobbykas op de tuin te laten plaatsen. 
Hiervoor is vergunning van de gemeente 
nodig. Deze is vorige maand afgegeven.  
We hebben de directe buren aan de overkant 
op een vrijdagmiddag op de tuin uitgenodigd 
om ze van ons plan op de hoogte te stellen. 
De kas is ongeveer 3,5 bij 9 meter en komt 
achter de schuur naast de opslag te staan. 
Rondom de kas zullen we wel wat 
aanpassingen moeten doen, maar dat komt 
de tuin alleen maar ten goede. 

Dit voorjaar is een ecotoilet geplaatst bij de 
opslag.  

 

De snoeicursus die in maart georganiseerd zou worden is niet doorgegaan. Het in de praktijk 
brengen van de geleerde theorie kon niet op de tuin plaatsvinden: de jonge fruitboompjes 

waren nog te klein om gesnoeid te worden. Bij 
voldoende belangstelling kunnen we het 
volgend jaar misschien overdoen. 
We hebben ook wat grotere appelbomen 
gekregen, die wel gesnoeid zijn. Alle bomen 
zijn bemest en waar nodig verstevigd. In de 
lente zagen we aan veel appel- en 
perenboompjes de eerste bloesem. Het zou 
heel leuk zijn als we het eerste fruit van de 
bomen kunnen oogsten na de zomer. 

Al deze ontwikkelingen waren te zien op de Open Avond op maandag 26 mei j.l. Het was een 
gezellige avond, opgefleurd met muziek en zang.  

 

Doarpstúnkers 

Vrijwilligers zijn de ambassadeurs van onze doarpstún. Het zijn enthousiaste mensen die met 
veel plezier allerlei verschillende werkzaamheden uitvoeren: zaaien, planten, poten, wieden, 
oogsten, maaien. Maar ook wordt er gewerkt aan o.a. het terras, de vijver en de opslag. 
Kortom, voor elk wat wils! 

In deze rubriek stelt een vrijwilliger zich voor. Deze keer is dat Xander Bourgonje. Omdat hij 
heel veel moeite gedaan heeft zijn stukje in goed Fries te schrijven, publiceren we het 
tweetalig. 

Goeie dei allegear, 

Myn namme is Xander Bourgonje. Ik bin 
benne op 1e Peaskedei 1975 yn Ljouwert 
en bin fia in ferskaat oan wenplakken 
(ûnder oare Flylân, Harns, Bovenkarspel, 
Harns, Anna Paulowna) úteinlik yn Hallum 
terjochte kaam op 1 April 2022 mei myn 
prachtiche frou (Martine) en bern (Ariane, 
Isolde en Cerise). Ja, allegear famkes.  

Yn myn wurksame libben bin ik earst 
beropsmilitair west (miskien hawwe jo my 

Goedendag allemaal, 

Mijn naam is Xander Bourgonje. Ik ben 
geboren op Eerste Paasdag 1975 in 
Leeuwarden en ben via diverse 
woonplaatsen (onder andere Vlieland, 
Harlingen, Bovenkarspel, Harlingen, Anna 
Paulowna) uiteindelijk sinds 1 april 2022 
terechtgekomen in Hallum, samen met mijn 
prachtige vrouw (Martine) en onze kinderen 
(Ariane, Isolde en Cerise). Ja, allemaal 
meisjes. 



wol sjoen op 4 maaie) en dernei yn de 
transport terjochte kaam. Ynternationaal 
sjauffeur op sawol frachtweinen as bussen. 
Spitgernôch bin ik troch myn fysike 
beheiningen net yn steat om swier wurk te 
dwaan, dus it schoffelen, graven en 
sjouwen lit ik graach oan de betûfte 
hannen oer. 

Dat betsjut net dat ik neat dwaan kin! Myn 
spesjaliteit leit mear yn it fersoargjen fan 
de catering 
foar de oare 
frywilligers. 
Wat kofje of 
thee, in 
stikje 
selsmakke 
cake/koeke 
of in 
waarme sop 
op in kâlde 
dei, ik doch 
it graach 
sadat 
elkenien net 
allinnich 
hurd oant 
wurk is mar 
ek in bytsje 
genietsje kin. It frijwilligerswurk dwaan 
doch ik mei de allergrutste wille. Júst 
dêrom bin ik ‘r tige bliid mei dat ik my hjir 
by de Doapstún oanslúte mei. 

Lit my foart mar sizze: “Ik haw hielendal 
gjin griene fingers” mar fyn it wol prachtich 
om mei plantsjes en túnkjen dwaande te 
wêzen al is’t allinich mar om se te brúkjen 
om iten te sieren want dat is wat ik it leafst 
doch. Net allinich foar de doarptún mar ek 
foar bygelyks de doapsomtinkers of it 
doarpsmiel. Ek foar NL DOET sette myn 
frou en ik ús yn mei alle leafde. Troch 
dysels yn te setten foar de mienskip is it 
makliker om acceptjèrre te wurden yn in 
neie  omjouwing. 

Ik hoopje jimme allegear noch better 
kennen te learen en bin tige benijd nei de 
plannen foar de takomst fan de tún en al 
wat mear. Wa wit leare jimme my ek toch 
noch hoe’t ik in plant yn libben hâld… 

Groetnis Xander 

In mijn werkzame leven ben ik begonnen als 
beroepsmilitair (mogelijk heeft u mij gezien 
tijdens de herdenkingen op 4 mei) en 
daarna heb ik in de transportsector gewerkt 
als internationaal chauffeur op zowel 
vrachtwagens als bussen. Helaas kan ik 
vanwege fysieke beperkingen geen zwaar 
werk meer verrichten, waardoor ik 
werkzaamheden zoals sjouwen, graven en 
schoffelen moet overlaten aan vakbekwame 
handen. 

Dit betekent echter niet dat ik niets kan 
doen! Mijn specialiteit ligt in het verzorgen 
van de catering voor de andere vrijwilligers. 
Of het nu gaat om koffie of thee, een stukje 
zelfgemaakte cake of koek, of een warme 
soep op een koude dag; ik doe dit graag 
zodat iedereen niet alleen hard werkt maar 
ook even kan genieten. Het vrijwilligerswerk 
doe ik met groot plezier. Daarom ben ik zeer 
verheugd om me bij de Doapstún te mogen 
aansluiten. 

Laat ik maar gewoon zeggen: “Ik heb 
helemaal geen groene vingers” maar ik vind 
het heerlijk om met plantjes en tuinieren 
bezig te zijn, al is het alleen maar om ze te 
gebruiken voor het versieren van gerechten, 
want dat is wat ik het liefst doe. Niet alleen 
voor de doarpstún, maar bijvoorbeeld ook 
voor de doarpsomtinkers of het doarpsmiel. 
Ook voor NL DOET zetten mijn vrouw en ik 
ons met veel liefde in. Door jezelf in te 
zetten voor de gemeenschap, wordt het 
gemakkelijker om geaccepteerd te worden 
in een nieuwe omgeving. 

Ik hoop jullie allen beter te leren kennen en 
ben zeer benieuwd naar de 
toekomstplannen voor de tuin en al het 
andere. Wie weet leert u mij zelfs hoe ik een 
plant in leven houd… 

Groeten Xander 

 



 

Útwikselings 

Tijdens een zonovergoten Koningsdag was de Doarpstún vertegenwoordigd op de 
Duurzaamheidsmarkt. Het was een prachtige gelegenheid om naamsbekendheid te 
verwerven in combinatie met een kennismaking met wat de dorpstuin zoal te bieden heeft. 
Er werd ook een wedstrijd georganiseerd: 'Heel Hallum bloeit!' Wie kan de grootste 
zonnebloem laten groeien. Kinderen konden een mooi thee/koffie kopje uitzoeken en het  
vullen met compost om er een zonnebloempitje in te planten. Tot en met 31 augustus 
hebben ze de tijd daarvoor gekregen. 

 

Bloemlezen 

Dimitri Gazan schrijft maandelijks een gedicht geïnspireerd door de tuin en haar jaargetijde. 

In een dichte mistdeken waaieren de tallozen opwaarts, verdwijnen al heel snel in flarden, 
klapwiekend naar ietsje verderop in de tijd. 

Wat beweegt ons toch, en desondanks gaan we telkens en keren nooit meer naar ginder.  

Altijd zijn in het vandaag, altijd op het moment, nooit meer de twijfel, gekonfijt met 
achteraf.  

Gewapend, in niet voor de gek te houden handdrukken. De kernachtige identiteitszin, geland 
in geborgen onwetendheid.  

Nordeast Fryslan, dank je wel. 
 

Lees meer op: https://www.dimitrigazan.nl/poetry/oud-lood/ 

 

Agenda 

Op woensdag 11 juni a.s. is de Doarpstún met een kraam vertegenwoordigd op de braderie 
aan de Singel. Als de natuur ons goed gezind is, zijn er misschien al aardbeien! 

 

In de media 

Naast de website heeft de Doarpstún ook een eigen Facebookpagina. Hierop kun je de 
fotoreportages zien, die Dimitri en Pieter op de tuin maken: 
https://www.facebook.com/DoarpstunHallum 

Ook kun je ons op YouTube vinden.  

 

Contact 

De nieuwsbrief valt onder de verantwoording van de wurkgroep Doarpstún Hallum. Het zou 
leuk zijn als jullie hier aan bijdragen met tips, ideeën en andere weetjes. 

Ons e-mailadres is: doarpstun@hallumonline.nl 

Alle nieuwsbrieven staan ook op onze website. 
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